
Reisverslag van de Kent 31 Kees en Elza. Reis: april – mei 2024 naar België. 

Tweede deel. 

Dag 19  9 mei 2024 Middag. ; Dag 20  10 mei 2024 

U gaat nu het tweede deel van de reis lezen. En dat is geheel anders dan het eerste deel. Natuurlijk 

kon ik dat niet weten bij de afsluiting van deel 1, omdat op 9 mei in de ochtend de zon nog scheen en 

er geen zicht was op wat een paar uur 

later zou gebeuren. 

We fietsen nadat ik deel 1 gemaild heb 

aan Jan Rook naar de basiliek in 

Peruwelz. We bekijken de achthoekige 

basiliek. Hij is heel lief van binnen. Een 

echte aanrader. Heel apart zijn de 

apocriefe beelden uit de Bijbel. Er staat 

ook eerlijk bij: deze gebeurtenis staat 

niet beschreven in de Bijbel. Zo mooi om 

Maria te zien die apetrots haar baby 

Jezus aan haar vader en moeder laat 

zien. Ik maak er een foto van. Maar kan 

deze niet aan jullie laten zien. Kees 

fotografeert het verhaal van Maria, die, 

hoewel nergens beschreven, ook naar 

de Hemel wordt gebracht. Die foto 

hebben we nog wel.  

We genieten volop. Als we de basiliek verlaten belt mijn zoon Cornelis. In het zonnetje babbel ik over 

het bezoek. Wat er daarna gebeurt weet niemand. Maar ik raak mijn telefoon kwijt. Hij wordt of door 

een niet eerlijk persoon gevonden (ik verlies hem dus) of is gejat zonder dat Kees en ik het merkten. 

We komen er ruim drie kwartier later, ik wil een foto van een plant maken en mis mijn telefoon, 

achter. Terug naar Peruwelz gefietst. Gezocht en gezocht. Een politieagent aangehouden. En daarna 

komt: enz enz enz enz enz . 

Het is nu 26 mei. Morgen brengt Kees me naar het gemeentehuis. Daar moet ik een nieuw rijbewijs 

aanvragen. Dat is er misschien vrijdag 31 mei. Daarna nog de brief met alle gegevens naar het 

verzekeringskantoor sturen. Mogelijk een maand wachten op het terug te ontvangen bedrag om 

hopelijk eind juni weer gewoon door te leven. 

Het is een heel nare ervaring. In mijn telefoon zaten de volgende passen: Bank, OV-kaart, Museum-

jaarkaart, Zorgpas, Rijbewijs. Ik dacht ook mijn ICS-kaart. Dus 6 instanties gebeld. Alles geblokkeerd.  

Simkaart geblokkeerd.  

1. mijn telefoon op afstand op fabrieksinstelling laten zetten  
2. het wachtwoord van mijn email gewijzigd  
3. het google-account wachtwoord gewijzigd 



Me naar gezocht naar alle paswoorden en bijkomende gegeven, die ik altijd, echt altijd bij me heb 

aan boord, maar deze vakantie vergat. Ik heb onbeperkt bellen, Kees niet. Dus: bijbetalen, want ik 

moest met al die instanties in gesprek komen via zijn telefoon. Vrijdagmorgen naar het politiebureau 

gegaan. Had de Belgische  politie, landelijk,  4 vrije dagen: Hemelvaartsweekend. Gelukkig was er 1 

agent. Sprak Frans. Beetje Nederlands. We kunnen een in het Frans geschreven proces-verbaal (met 

beetje Nederlandse tekst) meenemen naar huis. Voor de verzekering. Hij zegt maandag langs de 

winkel te gaan waar geld opgenomen is van mijn pas, maar we horen er later niets meer over. 

Het allerergste is: mijn telefoon wordt gestolen, maar op welke wijze dan ook: uit mijn hersenen 

wordt mijn pincode van mijn Bankpas gestolen en die is tot op vandaag toe nooit meer terug 

gekomen. Gelukkig stond deze thuis op een papiertje. Met lood in mijn schoenen ben ik op zaterdag 

25 mei naar AH gereden en heb geld op kunnen nemen! Mijn nieuwe pas werkte. Ik heb zachtjes 

gehuild.  

Heel positief: We zijn door iedereen heel positief, lief en vriendelijk geholpen. 

Laatste puntje dag 20. 

Kees en ik zijn teruggefietst naar de Basiliek. We zijn niet meer naar binnen gegaan. We hebben een 

kwartier lang daar op een stang gezeten en gekeken naar de mensen die daar rondom die Basiliek 

leven, in de nu voor ons bekende winkel kopen. Weet u, daar wilt u niet zitten. Onderdeel van 

uitmaken. U niet, uw kinderen als het kan ook niet. We hebben elkaar aangekeken. Als ze de 

adressen en telefoonnummers niet 

hebben kunnen gebruiken, want dat 

zouden we heel erg gevonden hebben, 

dan is de schade te overzien. We pakken 

onze fietsen en vinden  net over de Franse 

grens het kasteelachtig gebouw waar we 

jaren terug ook plotseling samen 

voorstonden. Herinneringen komen naar 

boven. We besluiten verder te gaan met 

de vakantie. Ik fotografeer het 

Landkaartje. (vlinder) 

 

Wat ik niet wist dat ik bijna twee weken lang nachtmerries 

zou krijgen, over het geheugenverlies omtrent mijn 

paswoorden. Dat heeft het zwaarst  op me ingewerkt.   

25 mei: We kopen een nieuwe telefoon  

En nu: geen pasjes meer in het hoesje van de telefoon?  U 

mag zelf een antwoord geven. Ja, je kunt alles 

fotograferen en opslaan op je telefoon. Echter als die 

gestolen wordt, heb je daar ook niets meer aan. Een zaak 

met veel kanten!!!!! 



Verder verloop van onze reis vanaf dag 21 tot en met dag 34, de thuis-kom- dag.  

Na Peruwelz  varen we richting Kortrijk. We hebben de laatste sluis op 

zaterdagavond en moeten 2 nachten blijven liggen in 

Bossuit, want de sluizen werken niet op zondag. Geen 

enkel punt. We pakken de fiets en maken op zondag een 

tochtje naar een nabij gelegen dorp waar de bakker, 

internetgegevens,  al om 6 uur open is. Het is er zo vredig 

in het dorp, dat het bord, zie foto, hier gewoon dagen kan 

blijven staan. Met een lege maag fietsen we verder. En 

komen in een ander dorpje een broodmachine tegen. 

Naast alle mooie oude, nieuwe en vernieuwde gebouwen 

genieten we ’s avonds plotseling van een stormachtige lucht. Het is ook 

moederdag. We worden gebeld. Ver weg is zo heel dicht bij.  

 

Na Bossuit komt Kortrijk. Ben je daar nog niet geweest? Pak je boot en vertrek vandaag nog!!!!!!! Het 

is er heerlijk vertoeven en er is zoveel moois te zien! 

Via een korte stop in Deinze, waar we wel 

heel gezellig naar het hart van het stadje 

wandelen, vertrekken we naar Brugge. 

BRUGGE  moet je (eigenlijk) met 

hoofdletters schrijven. Het is zo’n 

aandoenlijk mooie plaats in België. We 

liggen in de Coupure. Een geweldig leuk 

haventje. Het havengeld is er, net als in 

geheel België, on-Nederlands laag. Jaren 

terug ,in 2008, hebben we in Brugge de 

Magdalenakerk bezocht. Er werd volop 



gerenoveerd. Het plafond werd toen verkocht en wij hebben stukjes hemel mee genomen en die 

stukjes hemel hangen elk jaar thuis boven ons kerststalletje. We liepen opnieuw naar die kerk, 

benieuwd wat er nu gerenoveerd werd en hoe de kerk er nu uit zou zien. Voor de kerk lag een 

verslaafde. In ieder geval een eenzame ziel.  Te slapen. Op een bank. Kees keek er naar. Ik ook. Ik zei: 

Kees , daar ligt Jezus. Kees keek me aan. Ja, ik weet het zeker. De verslaafde man was in de kerk in 

het klein te koop. We hebben het beeldje gekocht. Bijzonder.  

De volgende dag genoten 

van Brugge. Het museum 

van Salvador Dali 

opgezocht. Dali heeft een 

plant getekend die ik 

overal tegenkom. Leuk. 

Verder: Patat gegeten en 

gewoon overal plezier om 

gehad. Er staan heel veel 

teksten op muren. Zo 

leuk. En rijen mensen 

voor de ijswinkel of de 

wafeltent.  

 

 

 

 

 

 

En daarna varen  we naar de allerleukste stad van België: Gent! We zijn er al zo vaak geweest en we 

willen er steeds weer naar toe. We liggen aan de Lindelei, midden in de stad. Je ligt bijna gratis in het 

hartje van de stad, daar hoef je het niet voor te laten.  

Dit keer ook door heel andere straten dan we gewend zijn gelopen. En maar genieten, genieten!!! 

We hebben hartelijk gelachen om onze eigen domheid. Er was een eetgelegenheid die “Maison Elza” 

heette. Voor de 

grap wilden we 

daar wel eten. 

Bleek je er alleen 

voor ruim  € 100,00 

p.p. kreeft te 

kunnen eten.  



Nou, dat vonden wij zo rond half één  een beetje te gortig. Wij wilden gewoon een broodje, maar dat 

is moeilijk te vinden tijdens de Belgische hoofd-dis-maaltijd om 12 uur.  

We verlaten op 21 mei Gent en varen in één keer door naar 

Middelburg. Alles zit mee. Vertrokken om 9 uur uit Gent. De 

twee sluizen in België (via Gent naar Terneuzen) gaan snel. Er is 

veel scheepvaartverkeer. We steken zonder enig probleem 

over naar Vlissingen. Nou ja, het was weinig zicht, maar de AIS 

werkte uitstekend en het water is ons bekend.                          

We hebben veel kaarten aan boord. Soms wel verouderd, maar het geeft  een goed beeld waar je 

vandaan komt en waar je naar toe wilt.  

In  Vlissingen is de sluis nog steeds even ellendig als 50 jaar terug, daar denken we maar niet aan. We 

willen verder. Voor je in Middelburg kunt afmeren moet je eerst nog door 5 bruggen, die 

aaneengesloten, met wachttijd, voor jou open gaan.  

In Middelburg mochten we aan de wachtsteiger blijven liggen. Er waren weinig schepen, ook de 

volgende dag hoefden we niet te verkassen. Middelburg is een heerlijke stad in Zeeland. We 

betaalden ruim 3 x zoveel als in België. Dat blijkt nu Nederland-standaard te heten. Helaas!  

Op 23 mei verlaten we Middelburg, tanken diesel bij Jos Boone en varen verder. Even een uurtje 

gestopt om door Veere te struinen en daarna met opkomend water naar St. Annaland 

gevaren.(Vandaag 2 sluizen)  De volgende dag, 24 mei varen we terug naar huis. Ook nu 2 sluizen.  

Het was een heerlijke, helaas natte, vakantie. Groetjes van Kees, Elza en de Kees en Elza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


