
2023 Verslag van onze reis met een Kent 31 naar Parijs 

We besluiten met de boot naar Frankrijk te varen. Dit keer naar Noord-West Frankrijk. Vroeger, toen we een zeilboot 

hadden, waren we in de plaats Valery-sur-Somme geweest en we willen na jaren deze plaats terug zien. (1) Om 

opnieuw de extreme waterverschillen tussen hoog en laag water te ervaren of dit  in ieder geval op een steiger in de 

buitenhaven te beleven. Verder staat Parijs op ons verlanglijstje(2)  en als derde punt willen we over de Sambre 

terug naar België varen. (3) 

Op 1 juni varen we naar Wemeldingen en schrikken van de extreem 

hoge liggeldprijs. Het is bitterkoud weer. We eten een patatje, drinken 

veel te koude cola en gaan een beetje teleurgesteld terug naar de boot. 

Is dit nu echt € 28,65 waard aan liggeld? 

We beslissen na het 

uitvaren van de sluis 

bij Hansweert 

rechtstreeks de Schelde op te varen. Zo mooi met laag water!  

 

We genieten van Antwerpen. Herkennen veel.  

 Die nacht slapen we in Temse in België. We zijn hier vaker 

geweest. De volgende dag door naar Gent. Ook niet onbekend 

voor ons en toch weer zo leuk. We maken onze boot aan de 

kade van de Lindelei-jachthaven vast. We vinden dat al jarenlang een prachtige 

plaats. Als altijd is het gezellig druk in de stad.  

Verder. Naar Oudenaarde. Deze haven wordt in de winter 2023 verbouwd. Nu 

mogen we er nog liggen. We brengen een bezoek aan het Mou-museum.  

 

Prachtige wandtapijten.  

 

Kees bestelt 160 liter 

dieselolie en wordt met een 

auto naar een tankstation 

gereden. We betalen voor de 

service een tientje.  



De volgende dag varen we naar Kortrijk. We hebben 

problemen met ons AIS-systeem en krijgen het niet zo 

maar opgelost. We hebben dit systeem sinds dit jaar aan 

boord gemonteerd en er moet nog veel geleerd worden. 

In Kortrijk liggen we op een goede plaats, ik bak twee 

appeltaartjes, we pakken de fietsen en maken een 

gezellige rit door de stad. Voor ons is het bezoek aan het 

Elisabeth Begijnhof een uiterst mooie vakantiebelevenis.  

De volgende dag varen we door naar Wambrechies in 

Frankrijk, dat ligt dicht bij Lille. We kijken ons ogen uit. 

Genieten volop. Vandaag hebben we ons VNF-vignet 

gekocht. Gelijk tot eind 2023. Dan kunnen we overal 

liggen en elke sluis nemen. Handig. Zo’n vignet koop je bij een sluis. De volgende dag pakken we de fietsen en rijden 

naar Lille. Zo leuk! In het boek van Frank Koorneef hadden we gelezen dat we in ieder geval de Rue de la Monnaie 

moesten aflopen. Was zeker superleuk. En druk!!!!!!!!!.  We hebben een paar parken bezocht en kwamen heel 

tevreden thuis. Aan boord.  

De volgende dagen krijgen we Frankrijk over ons heen. Armoede 

troef. Geen aanlegplaatsen enz enz. En het is nog steeds bloedwarm 

weer. Ik had een boek van A. van Dis gelezen waarin een verhaal 

stond dat zich in Arras afspeelde. Daarom fietsen we naar Arras. Een 

heerlijke tocht, een prachtige stad. We gaan op zoek naar de 

Johannes de Doperkerk.  

Op zich kun je in Arras prachtig met de boot in de nieuwe haven 

liggen, echter……. de plantengroei! 



In Arleux duikt Kees onder de boot. Hij kan op de planten zitten! Hij 

maakt de schroef schoon. We liepen voor geen meter meer. 

Plantengroei, we komen er de gehele zomer niet vanaf. Te weinig 

grote scheepvaart en ook speelt de niet-werklustige houding van het 

VNF-personeel mee. Ze staan overal rustig met 5,6,7 man. Maar nu 

nog iets doen! 

Via Moislains, waar we tegenover een graansilo afmeren komen we 

in Péronne terecht. Ook hier moeten we eerst door een tuin varen. 

En dan, daar in Péronne, staan twee mensen uit mijn studietijd naast 

ons schip. Zij hebben hun zeilboot ook verruild voor een motorboot. 

We zijn met elkaar in 1976 naar Londen gevaren!  We zijn 

alle vier opgetogen van dit weerzien. Kees loopt de 

motorruimte na en merkt dat er water gelekt is. Hij is altijd 

uiterst netjes en controleert elke dag deze ruimte. Wat 

blijkt: de koelwaterpomp is kapot. We bestellen in 

Nederland een nieuwe. Het is precies weekend. Daardoor 

blijven we 5 dagen in Péronne liggen.  

 

 

Met de bus gaan we naar Amiens. De laatste keer dat we hier 

liepen waren we nog niet getrouwd. Jammer dat we niet over 

de Somme naar Valery-sur-Somme konden varen. Te veel 

plantengroei. Ons eerste reisdoel vervalt zo.  

De koelwaterpomp wordt gebracht. Samen monteren we deze 

en varen verder naar Pont- l’ Evêque. We moeten door een 

tunnel en zijn best bang dat het fout zal gaan. Souterrain de 

Panneterie. Slechts ruim 1 km lang. Maar voor ons vandaag 

spannend. In verband met de nieuwe koelwaterpomp.  

De volgende vakantieplaats is Compiègne. We blijven er 3 

dagen en genieten van alle historie om ons heen. En de 

prachtige tuinen en bossen. De plantengroei. Grote weelde. 

Bezoeken in Janville het Spitsmuseum. Heel leuk. Dit is een 

plaats om niet over te slaan! 

Via Pont-Sainte-Maxence komen we in L’Isle Adam aan de 

l’Oise. We bezoeken daar in de buurt het graf van Vincent van 

Gogh. Stom, we denken: we zijn vast alleen op de 

begraafplaats. Nee dus, bus Chinezen met ons!  

In de volgende twee plaatsen overnachten we in/aan een halte nautique. Heel goed! En gratis. In Andrésy en Rueil-

sur-Seine. We hoorden hierover tijdens de reis. In boeken vind je dit soort goede plaatsen niet.  

Morgen varen we naar Parijs! In Parijs liggen we in Port de l’Arsenal. We blijven hier 5 dagen liggen. Achteraf 

hadden we gewoon twee weken hier moeten blijven. Het is een groot succes en voor iedereen die een beetje varen 

kan en lef heeft te doen! Koop een metrokaart en dompel je in deze stadscultuur. We lagen er precies tijdens de 

onrusten dit jaar in Parijs. ’s Avonds niet de stad in gegaan. We liggen vlak bij het monument van de bestorming van 

de Bastille en maken er te veel foto’s van. We lopen over de markt. Goud waard! Bezoeken de Eiffeltoren als het veel 



te warm is. Lopen over het Louvreplein 

maar sluiten niet aan achter de rij 

wachtenden. Gaan naar de die dag 

geopende kermis van Tuilleris. Lopen 

de trappen op naar de Sacre-Coeur. 

Hier hebben we in 1972 met de 

kerstnacht naar de Franse dienst 

geluisterd. Op huwelijksreis. Het is nu 

een miljoenen publiek die in de hitte 

wacht tot ze de kathedraal binnen 

kunnen. Ik baal er als een stekker van. 

Verder gegeten op Mont-Martre.  Arc-

de -Triomph, Champ Elysees, Ile de la 

Cité, Notre Dame enz enz.  

 

 

 

 

 

Gewoon een super super superleuke ervaring. Doen. Pak je boot en ga!  



En nu blijft van het verlanglijstje alleen het bevaren van de Sambre over. Maar het is pas 5 juli als we Parijs weer 

verlaten. We maken er een prachtige thuis-tocht van. Wij hebben geen hekel aan sluizen en tunnels. Ook niet als ze 

5 km lang zijn. We komen door de champagnestreek met de beroemde wijnhuizen.  

 

 

Het is prachtig weer. We blijven drie nachten in Cumiéres liggen en 

wassen zes draaien. Alles is zo droog.  

 

Eén van de mooiste plaatsen waar we nog enkele dagen verblijven is Reims. Ook hier zijn we eerder geweest. Wel 

handig, dan weet je vast iets van zo’n plaats. Overal in Frankrijk ligt de geschiedenis op de straat. Duidelijk is hoeveel 

moeite het tot op vandaag de dag kost om W.O.I een plaats te geven.  

De gehele vakantie fotografeer ik planten. Een fotoboek vol. 

Mijn grote hobby. 

 

 

 

 

 



Op de 50ste dag van onze vakantie verlaten we Reims. Nog 42 dagen om 

ons heen zien, dan komen we in Wijk-bij-Duurstede aan om met nog 8 

andere Kent-boten een heel gezellig weekend te maken. De leukste 

plaats die we nog aandoen is Loowaard. Daar zijn we al jaren echt weg 

van. Verder is Maastricht, Venlo en Roermond ook leuk om te bezoeken.  

We blijven 4 dagen in Loowaard. Een plek van niets, een wereld van 

alles.  

  

Hierboven de 9 Kent-schepen. Het weekend is ongelooflijk leuk. Zoveel vriendschap onderling!  

Onze vakantie duurt 99 dagen. Geen dag ervan was saai. Voor ons zelf schrijf ik twee boeken. Ieder 80 pagina’s. Elke 

dag is vastgelegd tijdens de reis. Voor later, als we ouder 

zijn en gaan leven van onze herinneringen. 

 

 





 



  

Elza van D. 

Boot: Kees en Elza  


