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Groeten 
uit

Ossenzijl

De traditionele kaart komt dit jaar uit Ossenzijl. Ondanks de nogal straffe wind en verschillende stevige buien 
was het een heel geslaagd zomerweekeinde in de Weerribben. Nel en Alex  hadden alles tot in 
de puntjes verzorgd en we waren met een groot en aangenaam gezelschap van 22 Kentenaren. Een impressie 
staat op pagina 2.

Clubbladen lezen op onze website
Enkele leden hebben geopperd dat het aardig zou 
zijn om te kunnen zien wat er vanaf het eerste club-
blad aan interessante artikelen in ”De Kentenaren” 
is gepubliceerd. De door mij opgemaakte afleverin-
gen (vanaf nummer 2 in 2007) staan op mijn com-
puter. Van de daarvoor door Jos en Dick  
geredigeerde nummers is een afdruk beschikbaar. 
Ik heb deze gescand. Daarna heb ik alle nummers 
als pdf naar webmaster Lex  gestuurd. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat deze op onze website 
www.kentenaren.nl zijn gepubliceerd onder het 
tabblad ”Archief”.
Van nummer 4 van de eerste jaargang (oktober 
2000) heb ik alleen het eerste blad. Als iemand het 
volledige exemplaar heeft: stuur het naar mij, zo-
dat ik ook dit aan het archief kan doen toevoegen.

Frans 

Zo is het begonnen. Deze foto is genomen op 13 fe-
bruari 2000 tijdens de oprichtingsvergadering van 
De Kentenaren in café-restaurant De Watersport in 
Woudsend.



2 1 NOVEMBER 2017

Zomerweekeinde 2017

De debutanten deden het voortreffelijk. Nel en Alex van 
 hadden nog nooit een zomerweekeinde mee-
gemaakt (ze zijn in oktober 2014 lid van De Kentenaren 
geworden) maar namen desondanks de organisatie van 
2017 op zich. In hun thuishaven De Kluft in Ossenzijl 
hadden ze het prima voor elkaar.
Over de belangstelling voor het weekeinde hadden Alex 
en Nel ook niet te klagen. Er waren nog negen stellen 

met hun Kent naar Os-
senzijl gevaren: Jos en 
Karina , Karel 
en Corrie , 
Kees en Elza, 
Frans  en Puck 
, Arie en Renée 
, Henk en Willy 
, Christian en 
Marlene , Lex en 
Maggie  en Jan 

en Kaye . In totaal lagen er dus tien Kents langs 
het grasveld. Het gezelschap werd gecompleteerd door 
Michael  en Trixi , die met de 
auto waren gekomen en een kamer in het hotel hadden 
geboekt. Eerder dit jaar waren zij met kun Kent naar 
Berlijn gevaren en ze zouden de terugvaart pas later 
maken. Met 22 deelnemers was de helft van de leden 
aanwezig.

De enige tegenvaller was het wat matige weer. Er stond 
een stevige wind en af en toe kwam er aardig wat regen 
naar beneden. Zo was het al op vrijdagmiddag. Enkele 
handige Kentenaren bouwden op het grasveld met zeil-
doek en pikhaken een provisorische tent en zo konden 
we met de aanwezige picknicktafels een overdekt terras 
in elkaar zetten.
Na de borrel met een prosecco als welkomstdrank 
wachtte in het restaurant een driegangenmenu. Bij 
terugkomst in de haven barstte een stevige bui los.

Op zaterdagmorgen liet de zon zich zo nu en dan zien. 
In een overdekte boot van rederij Tiemen Vaartjes 
maakten we een rondvaart door de Weerribben. De 
schipper amuseerde ons met onderhoudende uitleg 
over het gebied en het steken van riet.
Later in de middag was het tijd voor de borrel. In lijn 
met de traditie had Christian een vat Duits tapbier mee-
gebracht. Deze keer Veltins. Het bier was weer best!
De tweede traditie werd gevormd door 
de barbecue. Daarvoor moesten we 
naar het restaurant. Maggie hield een 
toespraak, bedankte Nel en Alex voor 
hun organisatorische inspanningen en 
overhandigde hun enige flessen drank. 
De grill met een keur aan gerechten 
stond voor ons klaar. Gelukkig bleef 
het tijdens het barbecueën droog. 
Maar net als de dag ervoor begon 
het bij terugkeer in de haven stevig te 
regenen.
Zondag was, zoals altijd, de dag van af-
scheid. Een aantal Kentenaren maakte 
eerst nog een wandeling in de omge-
ving onder leiding van Nel.
Ondanks de matige weersomstandigheden (waardoor 
het ook niet mogelijk was om mölkky te spelen) was 
het een fantastisch zomerweekeinde met een mooi 
programma.

Frans 
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Vereniging

”De Kentenaren” is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Zij is op 13 februari 2000 opgericht en is 
bestemd voor hen die in een motorboot van het type ”Kent” varen.
De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 25,00 per huishouden.
Bankrekening:  op naam van A.B. , De Meern.
De BIC-code van de bank is .

Bestuur

Het bestuur van ”De Kentenaren” is als volgt samengesteld.

Over ”De Kentenaren”

Voorzitter
Maggie 

Secretaris
Frans 

Penningmeester
Arie 

Karina 

Clubblad

De vereniging geeft voor haar leden een blad uit onder de naam ”De Kentenaren”. Dit wordt aan de leden die 
een e-mailadres hebben, per e-mail in PDF-formaat gezonden en aan de overige leden in een geprinte versie 
per post.
De opmaak en eindredactie van het blad worden verzorgd door Frans .
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