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Vrienden, clubleden, 
 
Lieve vrienden, Kentenaren.   
Dagen achtereen heb ik dit blad in mijn hoofd aan u geschreven, nu ga ik er voor zitten. Er is zo veel gebeurd. 
Bijpraten is de beste optie. Reageren mag altijd.  
 
1. Oude en nieuwe leden 
Ook dit keer kan ik u melden dat we een nieuw lid hebben ingeschreven. De heer en mevrouw Fred 
en Joke, hebben een Kent 28 Cruiser gekocht. Het schip krijgt nu een grote beurt. En draagt daarna de 
vriendelijke naam: DOORTJE. De thuishaven wordt West-Knollendam. Hartelijk welkom! 
 
2. Voorjaarsvergadering 16 maart 2025 en Feestelijk bijeenkomst rond 25 jaar Kent-club-bestaan. 
Deze speciale voorjaarsvergadering wordt goed bezocht. Het is lastig om de vergadering te splitsen van de 
feestelijkheden op deze iets koude, maar toch zonnige zondag. Als u het goed vind combineer ik het. Het gehele 
Bestuur, echtparen, zet zich in. Kaye en Willy verwelkomen iedereen. Ze zorgen dat de auto’s een goede 
parkeerplek krijgen. En iedereen wordt daar buiten op straat geknuffeld door beide dames. Daarna neem ik de 
leden mee naar de vergaderlocatie. Een wandelingetje van een paar minuten. Langs de haven van Gerrit.  
Het valt me op hoe mooi velen zijn aangekleed. Het is heel feestelijk! 
Gerrit staat bij de deur van de supergezellige vergaderruimte en stelt zich voor. Hij leidt de leden naar binnen 
waar Henk en Jan met brede glimlach iedereen begroeten. Het is een gekakel van jewelste. 
Ook oud-leden komen: Gerda, Karina (erelid), Karel en Corrie, Maggie en 
Lex en Renée en Arie. Het is één grote knuffelpartij binnen.  
 
Het mooiste komt echter nog:……….er zijn heel veel nieuwe leden! Zoveel heb ik er nog nooit op een 
vergadering bijeen gezien! De Kentclub leeft! Zeg dat maar voort! 
Conny, de vrouw van Gerrit, heeft het er maar druk mee! Zoveel koffie. Maar ze blijft stoïcijns 
rustig. Ze krijgt een prachtige bos bloemen van het Bestuur. Meer dan verdiend! 
Gerrit is ook nieuw. Maar die heeft het te druk om dat te voelen. Wat een energie zit er in deze man. Geboren 
met een grote glimlach! 
Ik zie een grote, lange man. Geen idee wie het is. Op de een of andere manier heb ik niet meegekregen dat hij 
door Kaye en Willy begroet is. Ik vraag zijn naam: Sjaak! Welkom! Ach, zegt hij, ik kende jou ook 
niet.  
Bert en Sanny zijn de eersten die aankomen. Zij hebben zich een paar dagen Leiden gegund en 
hebben al kennis gemaakt met Gerrit. Ze hebben er duidelijk zin in om Kentenaar te zijn en Kentenaren te willen 
begroeten. Zo leuk. En ook de nieuwe leden, Jos en Daniëlle komen. Gaaf!!!  
Ik moet even kijken, wie waren dat nu ook al weer?........ Ja, al die nieuwe mensen. En ik behoor het te weten, 
als bestuurslid. Ik heb ze eerder gezien. Maar hoe heten ze nu?......... 
Gelukkig, ik word geholpen: Jan en Anita . Een knuffel.  
Zo vriendelijk. 
Natuurlijk worden Michael en Trixi  
door iedereen begroet. Dat stralen ze zelf uit. Trixi geeft me  
een cadeautje. Twee vaasjes met twee bloemen er in. Die staan  
nu nog in mijn kamer te bloeien.  
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Ik loop even naar Henk. Weet je wie ik nog mis?, zeg ik: Jaap en Irma, die Frans en Puck zouden 
ophalen. Die komen vast wel hoor, zegt Henk lief. Maar zij moeten de meeste kilometers rijden om hier naar 
Leiden te komen. Hij heeft gelijk. Glimmen-Leiden is al 230 km. En ze rijden een stukje om, om Frans en Puck op 
te halen. Echte Kentenaren-liefde! Henk heeft gelijk. Even later zijn ze er.  
Ondertussen is de zaal volgelopen. Niet te missen is Lia. Wat een prachtige outfit. Zo kleurrijk. Elza, zegt 
ze, durf te leven! Ik omhels haar. Wat een vrouw! Natuurlijk is Robbert ook meegekomen. (Om zo’n zin kan hij 
lachen).Ook  Michael en Sabina zijn aangekomen en worden door, vooral leden die al langer lid zijn 
hartelijk begroet. Michael is uit honderden mensen te halen. Zo’n prachtige glimlach! 
Koen en Margreet hebben al snel aansluiting gevonden bij andere nog vrij nieuwe leden. Erg leuk om 
te zien. Niks zielig in een hoekje gaan zitten! Vooruit met de geit, zo iets! 
Ik stap op iemand af die alleen is. Zijn naam weet ik nog niet. We maken kennis: John-Peter. Vriendelijk. 
Helaas kon Selma niet meekomen.  
Had toch naamkaartjes gemaakt, zegt iemand tegen me. Ja, had toch…. Wanneer ben je nu te officieel? Hoe 
houd je het vriendelijk?  
Piet en Agatha zitten supergezellig aan de bar. Die houden een praatje met iedereen. En Jos en Stiena 
knikken ijverig “ja, ja”, als ik later op de ochtend voorstel dat we met elkaar ook best in 2026 naar 
Brielle kunnen varen.  
Als Arno en Els ook binnen zijn en iedereen hebben begroet, Jaap en Irma ook een plaats hebben gevonden, 
Willy en Kaye ietwat verkleumd ook naar binnen komen (met enorm veel dank voor hun werk), en Frans en Puck 
de andere oud-leden hebben begroet, loopt Henk  naar de voorzitterstafel. 
Mijn Kees heeft van alles rondom de tafel  klaargezet, samen met Gerrit en Jan. 
De groep wordt stil en luistert. 
 
De vergadering begint. 
Henk start om iedereen welkom te heten. 
Eerst wordt Gerrit naar voren geroepen. Hij krijgt een fles drank. En een applaus voor het kosteloos beschikbaar 
stellen van zijn ruimte. Voor het klaarmaken van de lunch. Een meer dan verdiend applaus voor hem en zijn 
vrouw! 
Henk zegt dat hij helaas moet melden dat gisterenavond Erik en Ida zich hebben afmelden.  
Helaas hebben Kees en Tineke zich niet kunnen delen. Zij hadden zich direct opgegeven……. 
Ons oudste erelid, mevrouw Jos, is niet meer in staat te komen. Evenals ons ander oud-erelid 
meneer Jos. Maar, met een grote glimlach naar Karina, zijn vrouw: zij wel. Welkom! 
Voor Cornelis en Sinie, wonend op Vlieland, was Leiden te ver weg. Keurig afgemeld. Daar heeft het 
Bestuur begrip voor. Eerlijk is eerlijk, soms is zelfs het kleine Nederland toch groot. 
Melle en Lampkje werken beiden in de zorg. Het was niet mogelijk deze zondag vrij te krijgen. Ze 
hebben zich afgemeld. Ook Jan-Willem en Lies hebben zich afgemeld. Evenals Albert, 
Jan en Tim, Alexandra en Horst.  
 

 
De penningmeester, Jan krijgt het woord. Hij heeft een keurige uitdraai gemaakt van de inkomsten en de 
uitgaven. Binnenkort krijgt iedereen een betaalverzoek voor 2025. Het bedrag blijft  € 25,00. 
De secretaris (ik) krijgt het woord. Ik herinner me dat ik zei: Best veel werk. Maar….leuk. 
Ons nieuw Bestuurslid wordt gekozen: Jaap .              Hij mag direct aan de tafel komen zitten. Hij heeft voor 
deze vergadering het model van de Kent 28,  
dat ooit op het kantoor van Ansems stond, meegenomen. Iedereen aait zijn opgeknapte boot.  
 
In mijn presentatie, later in de 
middag, zit een foto van de hier 
boven genoemde  boot. Ik vond ook 
nog een foto van een model Kent 28 
Cruiser.  
Beide foto’s zijn 20 jaar oud. 
Zo wordt het één met het ander deze 
dag verbonden.  
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 Henk meldt dat we naar Doesburg gaan. Arno komt even naar voren om er iets over 
te vertellen en vanuit de zaal lacht Els, met handen gebarend, haar echtgenoot toe. 
Doesburg zit nu al goed. Kom dus ook naar dit komend feest .  
Doesburg. 29,30,31 augustus. 
 
……..ergens in dit geheel wordt gewezen op het prachtige schilderij over die mistige 
ochtend in Sloten, gemaakt door Willy. Ze lacht, de verf zegt ze, is net droog…...  
Henk sluit de vergadering.   
 
Het feest gaat verder. Kees  neemt plaats achter de tafel. Met een 
PowerPointpresentatie geeft hij allen inzicht in het varen op de Gelderse IJssel. Het is 
stil. Er wordt erg  goed geluisterd. Een warm en welgemeend applaus beëindigd zijn 
verhaal.  
 
Na deze presentatie wordt de warme soep binnen gebracht, met schalen vers 
klaargemaakte broodjes.  
Alles verloopt zo soepel. Alsof we dit wekelijks met elkaar doen! Mensen babbelen 
met elkaar, lopen een klein rondje buiten. Honden worden uitgelaten. Het echtpaar 
Jos en Daniëlle moet tot hun verdriet verder. Maar zo goed dat ze er direct bij 

waren. 
Knotsgezellig zitten de oud-leden bij elkaar. Wij, het Bestuur, krijgen veel complimenten. Dat het ons gelukt is 
de club levendig te houden. Dat er nieuwe leden komen. 

 
Na de maaltijd is het mijn beurt om via een PowerPointpresentatie aan allen 
het verhaal te vertellen van “onze club”. Van onze leden. Van de start, van de 
problemen, de voorjaarsvergaderingen, de zomerweekenden!!! Het is leuk. De 
presentatie duurt ruim drie kwartier, maar ik heb niemand horen zeuren. Dank 
voor het grote applaus. 
 
En hierna wordt het cadeau uitgedeeld  ter gelegenheid van het 25 jarig 
bestaan van onze Kent-club. Een pet / cap voor iedereen. Natuurlijk heeft 
Henk voor hen die niet aanwezig waren, een exemplaar in zijn boot liggen. Om 
onkosten te sparen worden deze in Doesburg verder uitgedeeld.  
 
Jan heeft veel foto’s geplaatst op de website van de Kentenaren. https://kentenaren.jouwweb.nl 
Als u mijn verslag hierboven leest en op de website Jans prachtige  interpretatie bekijkt komt vast en zeker deze 
mooie dag weer bij u boven. Wij bestaan als club 25 jaar. 
 
3. Ledenlijst. 
De ledenlijst is bij gewerkt. U ontvangt deze met dit schrijven. Graag zelf uitprinten en aan boord leggen. Er zijn 
een aantal wijzigingen, oude lijst bij het oud papier! 
 
4. Het Bestuur 
Vorige keer schreef ik u: U allen heeft een prima Bestuur. We doen ons uiterste best het bestaan van de club 
levendig te houden.  
Tijdens de voorjaarsvergadering is unaniem gekozen om het Bestuur uit te breiden met Jaap. Jaap liep al 
even mee, maar het is gebruikelijk dat de vergadering er mee akkoord gaat. Hartelijk welkom Jaap. En ook: 
hartelijk welkom Irma.  
 
5. De zomerbijeenkomst: Doesburg. Datum 29, 30, 31 augustus.  
Deze week is officieel met de gemeente Doesburg vastgelegd dat wij Kentenaren onze zomerbijeenkomst in hun 
passantenhaven willen gaan houden. Ook de havenmeester, Henk,  is hier nu van op de hoogte. 
In principe organiseren wij, Kees en Elza, dit zomerweekend. Met het Bestuur wordt afgesproken er een  ander  
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lid bij te betrekken: het echtpaar Arno 
en Els zeggen: ja, wij doen 
mee!. 
U zult heel vaak van de kennis van dit 
energieke echtpaar verbaasd staan!!!!! 
En wij, het gehele Kentenaren-bestuur, 
zijn dolblij dat iedereen straks, in 
augustus, kan genieten. Zij hebben 
ons, uw Bestuur, op 8 december 2024 
al rondgeleid in Doesburg, zie De 
Kentenaren, 2024, nr.7. 
Heeft u vragen, deze dan niet aan Els 
en Arno stellen, maar aan 
mij. Dat is duidelijk met 
hen afgesproken. Op hun verzoek! 
 
En….heeft u een idee voor de 
voorjaarsvergadering 2026 en het 
zomerweekend 2026! Laat het 
horen!!! 

 
U ontvangt op latere datum meer over dit weekend. Voor mensen die moeilijk van boord kunnen gaan, die 
graag aan een ander soort steiger liggen, maar wel dicht bij de groep, heb ik vast 2 “invaliden-recreatieplaatsen 
vastgelegd”. 
 
Na de vergadering krijg ik twee leuke brieven. Met die brieven en met hun bijna gelijke idee ga ik verder met 
punt 6. En start, op aanraden van Michael, een nieuwe item, onderwerp in dit clubblad.  
Onze boot heet… 
 
6. Onze boot heet… 
Michael ter Braak schrijft mij: 
Hi Elza,    
Wat was het een  mooie bijeenkomst in  Leiden en ook leuk dat er zoveel nieuwe aanwas is. Nogmaals dank 
voor de organisatie.  
 Het verhaal van is erg komisch en ik dacht gelijk, he er zullen wel meer bootnamen zijn 
met een achtergrond, al dan niet komisch.  
 Ik zal de aftrap geven:  
   
“Wij waren op zoek naar een andere boot, liefst een Kent, we hebben er een paar bekeken maar de indeling 
stond ons niet helemaal aan. Op de website van jachthaven de Kranerweerd zagen wij in 2006 " De 
Waterspetter" te koop liggen. Wij stapten aan boord en Sabina zei: Doe er maar een strik omheen, dit is hum.  

Na wat heen en weer bieden werden we het met de makelaar 
eens.  
Waterspetter vonden wij niet zo een leuke naam, tja ....... wat 
dan ??  
   
In 2004 kwam onze kleinzoon met zijn adoptie ouders uit 
Ethiopië aan op Schiphol. De hoofdstad van Ethiopië is Addis 
Abeba, de vertaling hiervan is "Nieuwe Bloem ".  
   
"De Waterspetter",  voor ons een ''nieuwe'' boot werd 
opnieuw gedoopt en Addis was een feit, met gelijk een 
verwijzing naar het geboorteland van onze kleinzoon.  
   
Groetjes,   Michael en Sabina  
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Koen Kolodziej schrijft mij: 

 
Dag Elza, 
Hoe leuk dat we lid zijn van de mooie en gezellige Kentenaren club 
en ‘ons’ familiewapen zoveel overeenkomsten heeft met die van de 
club!  
 
Het wapenschild dat wordt geassocieerd met de Poolse naam 
“Kołodziej” is bekend onder de naam: Jastrzebiec.  

Dit wapenschild toont een 
steigerend wit paard, staand 
op zijn achterpoten op een 
blauw veld. Het staat voor 
ridderlijkheid en moed.  

Toeval bestaat dus niet.  

Groet Koen en Margreet  
 

 
Ik denk dat dit echt een leuke manier is om leden 
onderling iets over de betekenis van de naam van 
hun boot te vertellen of iets anders, zoals Koen 
doet. Van Koen en Margreet houden we nu nog wel 
de betekenis van “Bries” te goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de vergadering vertelt Willy waarom hun 
boot “Dotje Blauw” heet. Voor de goede 
beschrijving bel ik even met Henk. Hij zegt: ik sta nu 
in de botenloods naast mijn boot en zal je het 
verhaal vertellen. 
Wij hebben veel zeilboten gehad. Meestal 
wedstrijdschepen. Al die boten hebben de naam: 
Dotje ………. gehad. 
Onze vorige boot, een witte Bries, noemen we Dotje 
Wit. 
In 2013 kopen we ons huidig schip. Bouwjaar 2001. 
Het 19de schip in deze uitvoering.  
We besluiten haar  
Dotje Blauw te noemen. 

 
U allen wordt uitgenodigd iets over de naam van uw schip te vertellen. Als er ruimte is schrijf ik er dan een 
stukje over. 
 
Uw secretaris van de Kentclub: Elza 
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